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Einde schooljaar 2024-2025 

Best bijzonder weer om de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar op te stellen. Als ik ’even’ terug 

zou blikken op alles wat er dan in mijn gedachten komt wordt dit een heel lange nieuwsbrief waar 

niemand op zit te wachten. Wil het daarom ‘beperken’ tot het volgende: 

Wij kijken terug op een zeer geslaagd schooljaar waarin we met grote inzet, betrokkenheid en ook 

met liefde voor kinderen veel bereikt hebben. Het is tevens goed om te zien dat  daar, waar iets niet 

goed gaat, we er dan met kinderen, maar ook met u, toch eigenlijk altijd wel uit komen en mét 

elkaar weer het goede weten te doen. We zijn dankbaar voor uw grote positieve betrokkenheid bij 

de ontwikkeling van uw kind(eren). Tevens zijn we heel dankbaar voor alle ouderparticipatie; denk 

aan groepsouders (de AC), MR ouderleden, helpen op school bij activiteiten, rijden en begeleiden bij 

excursies etc etc. Zonder deze ondersteuning wordt ‘t ‘m allemaal niet op school.  

Juf Kiki gaat met zwangerschapsverlof. We zijn mét haar verwachtingsvol voor de komende tijd. 

Juf Cécile, juf Ellen (gaat in Ede werken), meester Davy en meester Sander verlaten ons voor een 

andere werkplek binnen de Deltascholengroep. Ik wil hen héél hartelijk bedanken voor hun inzet, 

positiviteit en enthousiasme voor onze kinderen en binnen 

het team. We gaan jullie missen!  

En dan, ook aan alle andere collega’s binnen onze school, ik 

herhaal hier graag een paar zinnen uit mijn dankwoordje 

tijdens de teamafsluiting in de pluktuin in Heelsum: 

….Maar hoeveel mooier is het als een boeket bestaat uit veel 

verschillende bloemen die verschillen van kleur, grootte, 

ingetogenheid, uitbundigheid en meer. Zo hoort het ook op de 

Paasberg te zijn. Als ik afgelopen jaar beschouw denk ik dat 

ieder van jullie met je specifieke eigenschappen, kleur en 

waarde, veel toegevoegd hebt hebt aan ons team. Bedankt 

voor jullie gezamenlijkheid, maar ook bedankt voor je 

individuele rol… 

Hiermee sluit ik dit schooljaar af en wens alle kinderen, en u 

allemaal, een heerlijke zomervakantie toe. 

We hopen iedereen weer op 18 augustus uitgerust en gezond 

te ontmoeten. 

Dahaaag groep 8 

We hebben afscheid genomen van Kasper, Fenne, Féline, Sten, Thomas, Feija, Ole, Mels, Kevin, 

Victor, Bobbi, Fleur, Pien, Joshua, Hugo, Rutger, Maurits, Ella, Anne, Vivienne, Elis en Daniël. 

Maandagavond beleefden we een hele mooie afscheidsavond in de Lebretzaal met prachtige 

woorden voor alle kinderen en als hoogtepunt van hun schooljaar de musical: ‘De leukste musical 

ever’. Het was enorm genieten van wat zij daar op de planken hebben gezet. Meiden en jongens van 



groep 8: We zijn blij dat we jullie allemaal hebben mogen begeleiden in de 8 jaar dat jullie op de 

Paasberg zaten. We wensen je heel veel geluk en voorspoed in de toekomst. Uit het toespraakje: 

Schrijf jóuw verhaal, 

durf fouten te maken, 

en wees trots op elke bladzijde, 

het ga jullie goed! 

Fotoimpressie van ‘De leukste musical ever” 

 

En met een grote sprong via de rode loper afscheid 

genomen van alle kinderen van school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paasberg got Talent 

Wat hebben we genoten van alle 

optredens van de kinderen op deze 

laatste schooldag! Het was 

vermakelijk, knap, vrolijk, swingend, 

zingend, muzikaal en bijzonder 

gezellig. Wat een talentvolle kinderen 

allemaal! Heel leuk dat er ook zoveel 

ouders/verzorgers aanwezig waren bij 

deze eerste editie van ‘De Paasberg 

got Talent’ en dat is geen woord te 

veel! 
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Raketlancering 

 

                                                                                                        


